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Nieuwsbrief zendingscommissie 

Op D.V. zondag 5 juni en maandag 6 juni wordt in onze Hervormde Gemeente 
Strijen tijdens de kerkdiensten weer de jaarlijkse pinksterzendingscollecte 
gehouden. Deze collecte is bestemd voor de families Mager en Folmer, die 
namens de GZB uitgezonden zijn en voor Karsten en Irene, uitgezonden 
namens Wycliffe Bijbelvertalers.  
U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en 
zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen! 
Willem en Joanne Folmer hebben hun werk in Congo afgerond en zijn onlangs 
voorgoed teruggekeerd naar Nederland. De ondersteuning vanuit Strijen zal 
dan ook op korte termijn stoppen. Er wordt nu door de zendingscommissie 
nagedacht over ondersteuning van andere zendingswerkers.  
 
Uw donatie voor de collecte kunt u overmaken op het bankrekeningnummer 
NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, zending) of via de volgende 
link https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van 
mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken! 
 
Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn? 
 
Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres:  
zendingscommissie@hervormdstrijen.nl.  
U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze 
nieuwsbrief opvragen.  
 
Meer informatie is ook te vinden op onze website: 
www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie. 

https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes
mailto:zendingscommissie@hervormdstrijen.nl
http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie
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Rik en Caroline Mager, discipelschapstrainer en orthopedagoge in 
Rwanda. 

In Rwanda is het gebruikelijk dat iedereen die het kan 

betalen, vanaf het moment van trouwen personeel in 

huis heeft. Tot nu toe hadden Rik en Caroline dat nog 

afgehouden, maar met de komst van Jonathan kunnen 

ze er eigenlijk niet meer onderuit. In Aline hebben ze 

een betrouwbare maid gevonden. Aline heeft een eigen 

kamer, ze past op Jonathan en helpt met het huis 

schoonmaken en de was. En het belangrijkste: Aline en 

Jonathan zijn dol op elkaar. 

 

Elke dinsdagavond hebben Rik en Caroline Engelse Bijbelstudie. Zo ook op 8 

maart en als afsluiting werd Rik’s verjaardag gevierd. Een trouw lid van de 

Bijbelstudie had een 

gebroken been als 

gevolg van een motor 

ongeluk, een afvaar-

diging van de Engelse 

dienst bracht hem een 

bezoekje. 

Het werk van Rik en 

Caroline gaat door. Er 

worden trainingen gegeven aan de vrijwilligers van de voedselprogramma’s. 

Bijvoorbeeld aan de hand van een rollenspel worden er technieken geleerd 

hoe je om kunt gaan met (lastige) ouders. En op de theologische school 

werden er lessen gegeven over de roeping en de taak van een predikant en 

zijn vrouw. 

In de Anglicaanse kerk zijn er verschillende 

ambten: diaken, priester en bisschop. Rik 

werkte als diaken in dienst van de 

Anglicaanse kerk. Op de laatste zondag van 

februari was er een inwijdingsdienst waar Rik 

samen met 17 andere diakens tot priester 

werd gewijd. Dat betekent dat zij nu bevoegd 

zijn om het avondmaal te bedienen en de 
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zegen te geven. Wij zijn dankbaar dat zij op hun plek zijn daar waar God hen 

toe geroepen heeft en staan met gebed op hen heen.   

 

Half mei kregen we bezoek uit 

Nederland. Tijmen van Steeg is hoofd 

accountant van de GZB in Driebergen. 

De GZB werkt sinds 2016 samen met 

Cyangugu en nu was het tijd voor een 

"audit", een onderzoek naar de 

besteding van alle giften. Tijmen bekeek 

de financiële administratie van de 

Theologische School, de voedsel-

programma's, Youth Union en het 

Vocational Training Center in Bweyeye. Allemaal projecten die gesteund 

worden door de GZB. 

 

Onderweg naar Bweyeye werden we 

opgehouden door een omgevallen boom, 

maar gelukkig waren er soldaten die ons 

hielpen de boom naar de kant te duwen. 

Tijmen gaf ook een middag training in de 

Theologische School aan accountants 

van diverse scholen van de kerk. 

 

Aan het eind was er een evaluatievergadering waarin Tijmen zijn bevindingen 

met de leiding deelde en met wat praktische adviezen kwam. Gelukkig 

ontdekte hij dat er geen gekke of verkeerde dingen waren. 

 

Blijf op de hoogte  
Volg Rik en Caroline op de voet via hun weblog:  
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-
caroline-mager/home?user_id=1019243 
U kunt daar een e-mailabonnement op de 
nieuwsbrief nemen. Rik en Caroline zijn ook te 
volgen op Facebook, dit kan op “Duizend 
heuvels vol vreugde”.  

https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243
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Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers. 
 

Lucht en leegte. 

 

'Zuster Irene, ik moet morgen in mijn kerk preken over het gedeelte waarin 

Jezus de vijgenboom vervloekt… maar ik begrijp het niet. Kun je soms wat tips 

geven?'  

 

Dit telefoontje komt van een van de bijbelverhalen trainers. Irene kijkt gauw in 

haar lijst met aantekeningen voor bijbelgedeeltes: en ja hoor, dit gedeelte staat 

erin. Er is al een heel document met uitleg over deze tekst, met een voorbeeld 

hoe je het als verhaal kunt vertellen en een lijst met gespreksvragen en 

toepassingen. De jongeman is blij en de volgende dag komt er een boodschap 

dat de preek heel goed gegaan is en mensen na afloop zeiden dat ze voor het 

eerst begrepen waar dit gedeelte over gaat.  

Het schrijven van zulke aantekeningen voor verhalenvertellers is iets wat 

Irene, samen met haar team, graag doet. Door het hele land gebruiken 

trainers in allerlei projecten deze aantekeningen tijdens hun workshops, en 

geregeld hoort ze dat men ze ook voor preken gebruiken. Maar, het werken 

hieraan kost wel altijd heel veel tijd.  

 

Irene werkt graag aan Bijbelse aantekeningen voor verhalenvertellers. 
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In haar studie Bijbelwetenschap  is ze deze maand bezig met het boek 

Prediker. En met hem vroeg ze zich af: 'al dat werk dat ik doe, is het de moeite 

waard, of is het 'lucht en leegte'? Zo tijdelijk en vergankelijk als een nevel? 

Een zeepbel, eventjes glanzend, en dan uit elkaar spattend? Gebruiken 

mensen over een paar jaar het materiaal nog dat ik ontwikkeld heb? 

Verhalenvertellers die ik heb mogen helpen opleiden, blijven die vertellen, of 

verwaaid het op een gegeven moment? Heeft alles wat ik doe enige 

eeuwigheidswaarde?   

Maar ook samen met Prediker ervaart ze de blijdschap van het moment, van 

het mogen genieten van wat God op dit moment geeft. Het werk zelf, en het 

plezier in een 'af' product. De dankbaarheid om een getuigenis van iemand die 

dankzij het horen van een Bijbelverhaal God heeft leren kennen. Of het lange 

termijn effect heeft? Iemand zei: ''laat God de reikwijdte van je invloed maar 

bepalen. Daar hoef je je zelf geen zorgen over te maken." Wat heerlijk om 

daar ontspannen over te mogen zijn!  

 

Doe ik dat ook? 

 

Na een presentatie stond een 

collega op en riep met tranen 

in  haar ogen: “Hier moeten we 

wat aan doen!” Karsten was 

met een aantal leiders vanuit 

de hele wereld bij elkaar in 

Duitsland om na te denken 

over onze onderlinge manier 

van werken. Wat zijn de 

gedachtepatronen die ten 

grondslag liggen aan hoe we 

vergaderen, beslissingen 

nemen, etc ?  

We hadden een Afrikaanse 

leider van een partner-

organisatie uitgenodigd. Hij 

heeft onderzoek gedaan onder meerdere zendingsorganisaties zoals wij. De 

resultaten van zijn onderzoek waren nog al schokkend.  
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Als zendingsorganisatie  denken we dat we best cultureel divers zijn en 

verschillende culturen verwelkomen. Toch blijkt dat veel collega's uit niet 

westerse landen dat heel anders ervaren. De manieren van beslissingen 

nemen, consensus zoeken, vergaderen, zijn behoorlijk verschillend per 

cultuur. Vele niet-westerlingen voelen zich theoretisch wel welkom, maar 

ervaren vervolgens dat ze zich steeds maar moeten aanpassen. De niet-

westerse leiders die hij geïnterviewd heeft moeten zich in allerlei  ‘westerse’ 

bochten wringen om dingen voor elkaar te krijgen. Ze kunnen niet hun 

Afrikaanse, Aziatische of Latino talenten inzetten omdat daar geen erkenning 

voor is. Ai, we voelden ons beschaamd! 

 

Gelukkig was er ruimte daar goed over te praten met een hele diverse groep 

van collega’s. De uitroep “Hier moeten we wat aan doen!” werd breed 

gedragen. Maar de praktijk is weerbarstig. Karsten vraagt het zichzelf ook af: 

‘Hoe kan ik de niet westerse collega's in mijn team meer ruimte geven?’ We 

gaan er mee aan de slag! 

 

Om voor te bidden en danken: 

 Om te danken: het mogen genieten van het studeren in Gods woord, 

en het zoeken naar eenvoudige woorden om het aan anderen uit te 

leggen.  

 We bidden dat we leren meer ruimte te geven aan collega’s van 

verschillende culturen en zo ook de diversiteit die God geschapen 

heeft respecteren! 

 We mogen goed nieuws delen over ons visum. Opnieuw is dit voor 

elkaar gekomen. Inmiddels zijn we ook weer veilig terug in Zuid Azië. 

Heel erg bedankt voor het meebidden!  
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Willem en Joanne Folmer, namens de GZB als artsenechtpaar 
uitgezonden naar Congo. 

“U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.” 
Psalm 4 
 
Dienen in Congo – Gebedsbrief van Willem en Joanne Folmer. 
 
Beste gebedsondersteuners, 
 
Dank dat we een goede reis en een voorspoedige overgang naar Nederland 
hebben gehad. Onze koffers zijn bijna uitgepakt en ons huis is nu zo’n beetje 
ingericht. We tellen onze zegeningen: een mooi huis, een auto voor de deur, 
we kunnen op de fiets naar allerlei natuurplekken en de kinderen spelen 
heerlijk op straat en in de tuin. Het is fijn om weer in de kerk te kunnen zijn in 
Sommelsdijk en Rotterdam. En om familie weer te kunnen ontmoeten. 
Ondertussen zitten onze hoofden wel helemaal vol met alle regelzaken en alle 
keuzes die we moeten maken. We beginnen zeg maar een ‘totaal nieuw leven’ 
dat ‘eventjes’ ingericht moet worden. 
 

 
Dank dat het met de kinderen zo goed gaat. Ze zijn al een paar dagen naar 
school geweest en dat is heel goed bevallen. De kinderen gaan zelf naar 
verschillende speeltuintjes in de buurt en hebben al wat vriendjes gevonden. 
Lukas heeft een mooie slaapkamer met een kasteelbed dat hier nog stond en 
Annelie een roze kamer met een flamingo op de muur. Wat wil je nog meer! 
Joas had het de eerste twee weken wel moeilijk en begreep niets van de 
situatie, maar hij is ondertussen ook iets meer tot rust gekomen. 
 
Dank ook dat we het werk in Congo redelijk goed hebben kunnen afronden. 
De laatste maand in Congo was ontzettend druk, met het overdragen van de 
verschillende projecten. Het zondagschool werk wordt gelukkig goed opgepakt 
door pastor Aimé. Dank dat we in onze een na laatste week toch nog een 
training voor de pygmee-evangelisten hebben kunnen houden. Een ervaren 
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zendelinge die binnen de Communauté Emmanuel is opgegroeid, heeft voor 
een groep van 30 predikanten en evangelisten een training gegeven over 
Community Health Evangelism, een methode waarbij Gods Woord heel 
laagdrempelig wordt gedeeld samen met bewustwording op het gebied van 
gezondheid en ontwikkeling. De deelnemers waren heel enthousiast en willen 
graag door met dit werk. Een predikant verwoorde de methode heel mooi als 
‘théologie autour du feu’ (theologie rondom het kampvuur). Zoals Jezus Gods 
Woord deelde ‘uit het leven gegrepen’. Dank ook dat we met onze (oud) 
collega’s van Itendey een mooi afscheidsmoment hadden. Het was wel lastig 
om te merken dat ons vertrek toch een flinke teleurstelling was voor mensen 
uit de kerk en met name voor mensen uit Itendey. De chef van het dorp bracht 
ons met enkele mensen op de dag van vertrek naar het vliegveld. 
 
Bid voor familie Godeschalk, die op de dag van ons vertrek met spoed moest 
evacueren. Ze wonen nu in ‘ons’ huis in Bunia. Het is zwaar om weer te 
moeten evacueren. En een hele grote tegenslag dat het ziekenhuis in Lolwa 
nu zelfs gesloten moest worden doordat ADF-rebellen steeds dichterbij 
kwamen. Vorige week zondag zijn ze zelfs tot in Lolwa gekomen. Dank dat de 
mensen in Lolwa gespaard zijn en dat er geen vernieling is aangericht. Het 
leger heeft de rebellen kunnen terugdringen. Bid voor alle mensen uit Lolwa 
die moesten vluchten, voor de kerk en voor de tienduizenden vluchtelingen in 
de provincie Ituri. Heel heftig is ook dat er twee weken eerder twee 
predikanten van de CE-39 zijn vermoord door de rebellen. Één van hen was 
zelfs aanwezig op de training in Lolwa. Bid voor de families die ze achterlaten. 
Bid voor vrede in Ituri. 
 
Bid dat wij als familie onze draai zullen vinden in Nederland. Ook al hebben 
we een zachte landing gemaakt, het is een hele intensieve stap en mentaal 
heel chaotisch. We merken dat zelfs kleine activiteiten, zoals naar een winkel 

gaan, al snel te veel energie 
vragen. Bid dat we op een goede 
manier rust nemen. En dat we op 
een goede manier afstand kunnen 
nemen tot Congo, terwijl we wel 
betrokken blijven bij onze vrienden 
en het werk in Congo. 
 
Dank voor jullie gebeden! 
 

Willem & Joanne  
Lukas, Annelie en Joas  


